
 
 

“I love Animals”   Dit is Jan, onze kat. Jan was een echte jager, at een 
paar muizen per dag, aangevuld met een bak brokken. We hebben niet 
gezien dat hij ooit een vogel te pakken kreeg, maar hij probeerde dat wel. 
Wij eten steeds vaker vegetarisch en gunnen alle dieren een goed leven. 
We zijn dierenliefhebbers en gek op katten, maar ook op vogels. Dat 
levert discussie op. Helaas is Jan overleden, aangereden op de drukke 
weg voor ons huis. Hoe dan ook, zijn pootafdrukje is een stuk kleiner dan 
onze voetafdruk. We missen Jan erg.  
 
 

 
“Eva was here” Ik wandel graag langs de IJssel in Zwolle. In de buurt van 
de oude spoorbrug is veel graffiti. Soms mooi, vaak minder mooi. Het 
fascineert mij. Wie maken deze straatkunst en wat willen ze ermee vertellen? 
Eén werk viel op door de kleuren en vormen. Roze en rood met mooie ronde 
letters. En een tag van ‘Eva’.  In coronatijd kwam mijn zoon thuis samen met 
een vriendin. Ze hadden allebei hetzelfde huispak aan in legergroen. De 
vriendin heet Eva, en ze zag eruit als een zachte aaibare guerrillastrijder. De 
link met ‘graffiti Eva’ was snel gelegd. Eva wilde wel poseren met een roze 
spuitbus in haar hand.  
In dit werk zie je Eva aan het werk. Ze tovert mooie bloemen en roze letters 
tevoorschijn als een tegenkracht tegen de boze kreten en piemels. Girlpower, 
de zachte strijd voor meer schoonheid.  
Op de achtergrond zie je de oude IJsselbrug als verwijzing naar de plek waar de inspiratie is opgedaan.  
 
 

“Me and my essentials” Goed en gelukkig leven, hoe doe je dat? Zoveel 
mensen zijn ernaar op zoek, en ook ik vraag me vaak af hoe ik die staat 
bereik. Op pad gaan, de natuur in met een rugzak en verder niets. Het 
dagelijks gedoe achter je laten en op zoek gaan naar de essentie van het 
leven. Dat was het plan. Ik ben tot nu toe niet verder gekomen dan een paar 
flinke dagtochten en een tweedaagse tocht.  De essentie van het leven, daar 
kwam ik absoluut niet aan toe. Ik was drukker met mijn rugzak vol gedoe. 
Eten, regenjas, blarenpleisters, routekaart, etc. Eenmaal thuis ben ik op 
internet op zoek gegaan naar de essentie van het leven. Veel wijze mensen 
hebben hun definitie gegeven zoals je in de rand kan lezen. Zelf denk ik dat 

de vraag, de zoektocht (inclusief gedoe) en de nieuwsgierigheid de essentie zijn, veel meer dan het 
antwoord.   
 
 
Jenga” Ik had behoefte aan het ontdekken van nieuwe stijlen. Minder precies, wat grover en naïever. 
Daarbij heb ik mij laten inspireren door Jesse Reno, een schilder uit Portland, die ik 
erg bewonder. Jenga gaat over stapelen, net als het gelijknamige spel. Kennis op 
kennis, regel op regel, uitvinding op uitvinding. Elke keer gaan we een stapje verder 
in een ingeslagen weg, elke stap moet weer beter, knapper, efficiënter, 
winstgevender zijn dan de vorige. Alle aandacht gaat naar de nieuwe stappen, want 
die zijn spannend, vol beloftes en mooie toekomstplannen.  De fundatie, de basis 
van wat en wie we zijn, is een stuk minder sexy en verkoopbaar. Als voorbeeld de 
gezondheidszorg. Een nieuwe spectaculaire behandelmethode krijgt veel aandacht 
en werkt heel hoopgevend. Preventie, aandacht en liefdevolle verzorging zijn minder 
interessant. Je kan er geen geld mee verdienen, en je moet er hard voor werken. 
Maar wat is de nieuwe behandelmethode waard als de fundatie niet op orde is?  De 



mensen die hier aandacht voor vragen blijven vaak klein en op de achtergrond, zoals het mannetje dat 
een steen aan de fundatie probeert toe te voegen.  
 
 

“Medusa, who is human?”  Medusa kreeg de afgelopen jaren veel aandacht 
in de media.  Medusa leefde volgens de Griekse mythe met haar zussen in de 
tempel bij de God Athene. Ze werd aanbeden om haar schoonheid. De god 
Poseidon heeft haar op brute wijze “genomen”. Athene werd daarop boos op 
Medusa en vervloekte haar. Ze liet het haar van Medusa veranderen in slangen 
en iedereen die naar Medusa zou kijken zou versteend worden. Medusa werd 
gestraft voor een misdaad waar ze zelf slachtoffer van was. Tegenwoordig staat 
Medusa dan ook symbool voor victim-blaming. Nog steeds gaan we op een 
vreemde manier om met vrouwelijke schoonheid. Het ideaalbeeld wordt 
gedicteerd door wat mannen mooi vinden en een sterk commerciële invloed. 
Zeker in deze tijd van sociale media en cosmetische ingrepen kan je je 

afvragen in hoeverre ons schoonheidsideaal nog menselijk is.  
 
 
 “Naming is framing” Dit werk is het resultaat van een challenge van STIKK, een 
collectief van 3 textielkunstenaars. Regelmatig dagen we elkaar uit om op een andere 
manier te gaan werken. Deze keer hebben we met zeefdruk-techniek een ondergrond 
stof gemaakt, met daarop een grijze celstructuur. Dit patroon vormde de inspiratie van 
dit werk. Ik zag er hokjes in en kwam zo op hokjes-denken. Zodra we een afbeelding 
zien of uitspraak horen plaatsen we dit in een hokje. Vaak is het hokje gelinkt aan 
nieuws, een mening of een vooroordeel. Zo kan je de vleermuis zien als een zoogdier, 
een griezel uit een eng verhaal of een overbrenger van ziektes, afhankelijk van wat jou bezighoudt. We 
zien allemaal hetzelfde en tegelijk allemaal iets anders.  
 
 
“Climbers and diggers” Ik vind de manier waarop biologen naar de wereld 
kijken interessant. De wereld en haar bewoners observeren als buitenstaander en 
dan gedragspatronen ontdekken. Zo kan je ook naar mensen kijken. Sommige 
mensen graven, bestuderen het verleden en de oorsprong van dingen. Anderen 
kijk altijd omhoog, gericht op de toekomst. Beide groepen zijn ijverig en 
ploeteren. Als of het hier en nu niet goed genoeg is. Er is nauwelijks tijd voor 
pauze, om even om je heen te kijken. Het verleden en de toekomst eisen alle 
aandacht op. De observator ziet het gebeuren. In de onderrand zijn belangrijke 
mensen uit het verleden als fossiel weergegeven: Joseph Stalin, Florence 
Nightingale, Napoleon Bonaparte, Mao Tse Tung,  Michiel de Ruyter, Frida 
Khalo, Jeanne d’Arc, Geronimo, EvaPerron, Lincoln, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela en Alletta 
Jacobs.  
 
 
“Just another brick” Dit werk gaat over wat we doorgeven aan 
elkaar van generatie op generatie. We werken hard om een 
wereld door te geven aan onze kinderen die mooier, veiliger en 
beter is. Maar dat lukt niet helemaal. De wereld is volgebouwd 
met huizen, wegen, systemen, wetten, regels. De wereld 
bezwijkt er bijna onder. Wat moet een nieuwe generatie 
hiermee? Is het nog wel mogelijk om deze wereld te 
veranderen? Bij dieren begint iedere generatie met hetzelfde 
startpunt. Er moet weer een nieuw nest gebouwd worden, en dat 
verdwijnt ook vanzelf weer. In dit werk figureren mijn moeder, 
mijn dochter en ikzelf. De muren zijn oud en brokkelen al af. 



Mijn moeder wil bouwstenen doorgeven aan haar kleindochter. Maar wat moet ze er mee? In het werk 
zie je ook hamers liggen. Ze verwijzen naar de videoclip van The Wall van Pink Floyd. 
 
 

“Ten commandments”   Ons moraal is lange tijd gevormd naar 
de tien geboden, waarover in de kerk gepredikt werd. Goed leven 
was leven zoals God ons opdroeg. Gericht op goed zijn voor je 
naasten, en een plekje in de hemel.  Nu lijkt goed leven gericht op 
gezond zijn en zelfontwikkeling. Gelukkig worden en lang leven 
lijken het ultieme doel. De kerk is ingeruild voor de sportschool en 
de psycholoog. Echtbreken is geen zonde meer, maar pizza eten en 
bier drinken noemen we nu wel zondigen. Daarom heb ik de 
tiengeboden aangepast naar deze tijd. De oude Engelse 

Bijbelvertaling heb ik als leidraad gebruikt. Dit werk is gemaakt tijdens een masterclasstraject binnen 
het project Toekomstdenken van Stichting Kunst en Cultuur in 2020.  
 
 
“Ben jij mij?” In biologisch perspectief zijn wij mensen een diersoort. 
Ik vind het dan ook interessant om ons te vergelijken met andere dieren. 
In 2020 kwam de sprinkhaan in het nieuws, omdat er in Afrika veel 
sprinkhanenplagen waren. Vooral in landbouwgebieden met veel 
monocultuur zorgen de zwermen voor veel verwoesting van gewassen 
in korte tijd. Ik heb onderzoek gedaan naar de sprinkhanensoorten waar 
het hier over gaat. Het zijn dieren die ook individueel kunnen leven. 
Dan zijn ze groen/rood van kleur, hebben ze een zachte buitenkant en 
grazen ze vredig. Als er een voedseltekort dreigt omdat er te veel 
sprinkhanen zijn in hetzelfde gebied, dan transformeren ze. Hun lijf verandert van vorm en kleur en 
hun schild wordt harder. Ze gaan zwermen en kunnen samen lange afstanden afleggen en in korte tijd 
hele velden leegeten. Transformeren mensen ook als de omstandigheden nijpend worden? Waarom 
kan het dat we in grote groepen heel ander gedrag vertonen dan wanneer we alleen of in een kleine 
groep zijn? We zien gedrag en keuzes vaak als iets individueels, waar wij zelf de baas over zijn, maar 
misschien zijn we net zo weerloos als sprinkhanen. Ook dit werk is gemaakt tijdens de masterclass van 
Toekomstdenken.  
 
 

“Ons jaarlijks dagje uit” De meeste mensen vinden het 
heerlijk om de ‘natuur’ in te trekken. Nou ja, natuur, een mooi 
aangelegd bos of heidegebied, met bankjes, prullenbakken, 
routepaaltjes, een restaurant en als het kan ook nog een 
spelactiviteit.  Een ‘totaalbeleving’ dus. Natuur alleen is 
kennelijk te grillig, oncomfortabel en saai. Er gebeurt op het 
eerste gezicht niet zo veel. In dit werk zie je zo’n totaalbeleving. 
De mensen kunnen vissen vangen die uit de vliegtuigen naar 
beneden komen en voeren aan de wilde dieren. Wel belangrijk 
dat mensen binnen de pionnen blijven en zich aan de regels 

houden. Zo blijft het veilig en leuk voor iedereen. Of de natuur hier ook blij van wordt blijft de vraag. 
Maar ja, wij zijn toch zelf ook natuur?  
 



“Hoge nood” Hondenpoep is een van de grootste ergernissen in de openbare 
ruimte. Poep is vies en stinkt. Zelf voeren we onze poep snel af naar het riool, 
en we spuiten snel even een fris luchtje om de geur te verdrijven. Net of er 
niks gebeurd is. Er is enorm veel poep, van mensen, koeien, honden, nou ja, 
van alle dieren. Poep heeft een belangrijke functie in de natuur als 
voedingsstof voor planten. Bij koeien spreken we van een mestoverschot. Het 
natuurlijke evenwicht is verstoord. Hoe zit het eigenlijk met andere soorten 
poep, wat doen die met onze leefomgeving?  En hoe verhouden wij ons tot 
poep in onze beschaafde hygiënische wereld?  
Misschien tijd voor toiletjes met wc-reiniger in het park voor alle dieren?  
 

 
“Schone schijn” Dit was het thema van een STIKK-project. Met drie kunstenaars 
hebben we werk gemaakt rond dit thema. De sterke verweving van de gokindustrie 
en loterijen met sport en entertainment heb ik als uitgangspunt genomen. Frisse, 
jonge, supergezond-ogende beroemdheden verleiden ons om mee te doen met 
gokken, spelletjes en loterijen. Het ziet er allemaal reuze gezellig en onschuldig uit. 
Realiteit is dat veel (kwetsbare) mensen zich in de schulden steken, verslaving 
ontwikkelen en erg in de problemen komen. Een vrij onzichtbare problematiek, die 
tot schaamte en eenzaamheid leidt. Die kant is verbeeld op de achterzijde van het 
werk.  

 
 
“I called you twice” Dit is een van mijn eerste textielcollages. In dit werk zie je 3 
niveaus. Onderaan de bewoonde wereld, die staat voor ons dagelijks leven met werk, 
handel, wonen, relaties en bezigheden. Helemaal bovenin zie je het Goddelijke of het 
mystieke. Het iets, wat er misschien wel of niet is, iets waar we naar bidden, wensen 
naar toe sturen, of juist verwensen.  
Daartussen staat de communicatie. Zie het als de cloud vol data. Data waar we erg in 
gaan zijn geloven. Data die ons verder moeten helpen. Vroeger waren het de heilige 
schriften, later vooral wetenschappelijk onderzoek, en nu bijna alle gegevens die over 
ons bewaard blijven, met als resultaat AI. In die tussenlaag zie je de wanhopige non, 
die de bewoonde wereld nog met het Goddelijke probeert te verbinden, de data in de 
boekenkast, en een oude telefoon.  
Hoe veel we ook weten en bewaren, de communicatie lijkt er niet beter op te worden, al helemaal niet 
met het Goddelijke of het mystieke.  
Mickey Mouse staat voor toverkracht. Je hoeft maar te vragen, hij zwaait met het stokje en je krijgt 
wat je wil. De herder staat voor een God die het niet meer ziet zitten. Hij loopt teleurgesteld weg.  
 
 

 “Souvenirs of friendship” Soms gebeurt het zomaar, als je op reis bent, 
of dichter bij huis. Dat je spontaan in gesprek raakt met een vreemde. 
Iemand die niet op je lijkt, niet uit dezelfde ‘bubbel’ komt. En dat het toch 
zo goed klikt, dat je nieuwsgierig naar elkaar bent en elkaar snel lijkt te 
begrijpen. En dan gaat het leven weer door en ga je ieder weer een eigen 
weg. Een vriendschap voor heel even. De herinnering blijft en bezorgt je 
soms even een glimlach. Misschien hebben dieren dat ook wel.  
 
 



 
 
“Geen van beide” Soms weet je het even niet. Wie je bent en waar je bij hoort. 
Misschien wil je ook wel even helemaal nergens bij horen. Wil je een tijdje niemand 
zijn, maar onderduiken, als een mol in de grond. Om even later juist weer heel veel te 
willen zijn, met kleuren, en vrolijkheid, maar dan zonder een etiket erop.  
 
 
 

“Alles wat ik heb” Het vrouwbeeld is door de jaren heen altijd al iets raars 
geweest. Vaak ging (en gaat) het schoonheidsideaal gepaard met pijn en 
verminking. Zo ook bij deze Azteekse vrouw. Het ideaal was een hoofd dat 
taps toeloopt naar boven. Het hoofd werd van baby af aan in een mal gedaan, 
zodat het in deze vorm groeide. De ontbrekende handen maken haar helemaal 
weerloos. Waarschijnlijk heeft ze wel handen gehad, maar zijn ze later 
afgebroken. Ik moest bij dit beeld denken aan het lied van Frank Boeijen. 
“Alles wat ik heb zijn twee handen waarmee ik voor jou iets maken kan.” 
Voor mij is dat maken/creëren een veel belangrijker aspect van mijn vrouw 
zijn dan het opgelegde schoonheidsideaal. Gelukkig heb ik twee handen en 

een normaal gevormd hoofd.  
 
 “Masking” Dit werk gaat over gedrag wat veel vrouwen hebben. Je eigenheid 
maskeren. Je zo aanpassen aan de omgeving, dat je bijna zelf verdwijnt. Je 
wordt gezien als lief en makkelijk, maar door dit gedrag vervreemd je steeds 
meer van wie je eigenlijk bent.  De tekst in het werk: 
“ What is going on inside your mind? You seem so cal mand relaxed. It’s hard 
to get through to you. Like there is a wall at some point.”  
 
 

 
“Once I was a rocketman” Dit werk heb ik gemaakt toen Elton John zijn 
afscheidstour aankondigde. Ik ben een muziekliefhebber, en het liedje 
Rocketman is een van mijn favorieten. Ik heb naast Elton een soort abstract 
raket-mannetje gemaakt, een versteend figuur.  
De nachtdieren en vuurvliegjes zijn geïnspireerd op zijn jasje.  
 
 
 

 
 
“Ik verlang naar een begin” Misschien ken je het gevoel wel, dat het leven soms zo 
rommelig is. Er is heel veel dat moet gebeuren, je zit vast in werk, relaties, regels, 
financiering, verplichtingen en verwachtingen. Soms zou je even willen resetten. 
Opnieuw beginnen met een nieuw schriftje en onbeschreven bladzijden. Een nieuw 
natuurlijk startpunt en een complexe kunstmatige wereld. Dieren lijken dat 
makkelijker te kunnen. Gewoon opnieuw beginnen.  
 
 
 

“Dialogue with frog” Wat zou het toch heerlijk zijn als je aan de rand van de 
vijver kon gaan zitten op je blote voeten om een gesprekje te voeren met een 
kikker. Waar zou het gesprek over gaan? Over de kinderen en de kikkervisjes? 
Over de waterkwaliteit, of over geluidsoverlast? Ik denk dat het gesprek lang zal 
duren, kikkers lijken zo breedsprakig.  
 



 
 
“The boss” De baas en zijn hond. Een vreemde relatie. Ik kan me soms verbazen 
over de slaafse houding van honden. Is dat echt of spelen ze gewoon het spelletje 
mee? Misschien uit compassie. Zodat het baasje eindelijk een keer echt het baasje 
kan zijn.  
 

 
 
“Burn out” Nee, dan katten. Die moeten helemaal niets van een baas hebben. Ze zijn 
liever zelf de baas en laten ons mensen voor hun lopen. Honderd keer de deur open en 
dicht doen, bijvoorbeeld. De kat zal niet snel een burn-out krijgen, hij rust precies daar 
waar hij wil, ook als dat jouw plek op de bank is. Daar kunnen wij nog wat van leren.  
 
 

 
 
“Wannabe fish” Soms kan je zo jaloers worden op dieren. Je zal maar 
kunnen zwemmen als een dolfijn of kunnen vliegen als een adelaar.  
Natuurlijk kunnen we wel onder water zwemmen en in de lucht vliegen, 
maar we hebben er veel rare spullen voor nodig. Vogels en vissen moeten 
zich toch slap lachen als ze ons tegenkomen met onze hulpmiddelen.  
 
 
 

“Plantmanager” Het lijkt wel of niets vanzelf gaat.  Alles wat er is moet 
gemanaged worden door een of meer managers. Veel fabrieken hebben een 
plantmanager, iemand die het hele productieproces leidt. Wij mensen bemoeien 
ons ook graag met alles wat leeft, groeit en bloeit. Als ik denk aan de term plant-
manager zie ik een zakelijk iemand voor mij die (on)kruid in goede rechte banen 
probeert te leiden. Boeren, tuinders en biologen zijn ook een soort plantmanagers. 
Je vraagt je soms af hoe die planten het miljoenen jaren zonder ons hebben 
gedaan.  

 
 
“RIP(E)”   In 2016 won Ben Feringa de Nobelprijs voor Scheikunde. Een tijd 
later werd hij geïnterviewd en werd hem gevraagd wat hij de belangrijkste 
chemische innovatie van dit moment vond. Hij noemde RIPE; Realising 
Increased Photosynthetic Efficiency.  Je zou kunnen zeggen een manier om 
planten een schop onder hun kont te geven om harder te werken zodat wij meer 
te eten hebben. Met als doel honger wereldwijd tegengaan.  Een nobel doel. Het 
past helemaal in de ideologie van meer, beter, efficiënter, nog harder werken 
voor nog meer resultaat, tot… ja tot wat eigenlijk?  
Waarom werken planten langzamer dan ze kunnen? Ik denk dat daar een heel 
goede evolutionaire reden voor is. Ik denk eerlijk gezegd dat we daar een voorbeeld aan zouden 
moeten nemen, maar ja, wie ben ik? O ja, de eerste plant waar dit systeem succesvol in is toegepast is 
de tabaksplant. Dus.  



 
 
“Mixed devotion” Geloven, religie, aanbidding, ze horen bij mensen als handen 
en voeten.  Waren we vroeger trouw aan het geloof waar je mee opgegroeid 
was, nu kan je naar hartenlust shoppen in religie-land.  Een boeddha in de 
vensterbank met een beeldje van Maria ernaast, en een goeroe aanbidden die 
succes heeft op YouTube? Geen probleem. Zoekt en gij zult vinden, precies 
waar je zin in hebt. Zo worden we allemaal gelukkig op onze eigen manier. Of 
het de saamhorigheid vergroot is nog even de vraag.  
 
 

“De mensen lijden” Wat zou het mooi zijn om een heldendaad te 
verrichten. Iets doen wat niemand kan of durft, en daarmee een probleem 
oplossen of voorkomen, en iedereen blij maken.  En dat je dan enorm geliefd 
bent. Klink zo lekker opgeruimd ook. Helaas loopt het vaak anders. Waar 
het ene probleem opgelost wordt, ontstaat er weer een andere. En op dat 
voetstuk sta je ook maar zo alleen. Zelf ben ik erg blij dat ik een held op 
sokken ben.  
 

 
“Samenwerken” Samenwerken met planten klinkt gek, maar doen we 
natuurlijk allang. Water en mest geven, de juiste planten bij elkaar zetten in de 
zon of juist in de schaduw, tot aan zaadveredeling en RIPE (zie hierboven).  De 
mens neigt naar directief leiderschap, ook planten moeten precies doen wat wij 
willen. Dienend leiderschap lijkt me beter, beetje luisteren naar de planten, 
onderzoeken wat ze nodig hebben. Net als bij mensen in de kantoortuin.  


